Geachte heer/mevrouw,
Als u fouten vindt of verbeteringen weet, vind ik het heel fijn als u mij dat laat weten. 
Ik ben een tijdje naar Lissabon geweest voor de taal en weet een goede éénpersoonskamer met Portugees ontbijt bij een ontzettend leuke hospita. € 120,00 per week in een mooie wijk, dichtbij het centrum, tramlijn 28 en een gezellig buurtcafé op de hoek. Je kunt de keuken ook gebruiken. Ook vond ik een hele sympathieke taallerares, die ’s avonds bij mij kwam om 2 uur Portugees te spreken en doceren. De 80-jarige hospita, die vloeiend Frans en Engels spreekt, helpt je ook aan Portugese taalervaring. ´s Ochtends ging ik naar een talencentrum en ´s middags naar de stad voor de echte praktijk. Je maakt heel makkelijk contact, bij de bushalte, op een bankje op het Rossio of in een park, in cafés, bij castelo de São Jorge, met de bestuurder van een elevador, met de taxi-chauffeur of je vraagt gewoon vaak de weg . Ik las daar het prachtige boek: -Nachttrein naar Lissabon- van Pascal Mercier, kon ik ook nog de beschreven plekjes opzoeken en rondneuzen in de livraria Bertrand na Rua de Garrett, het blauwe huis opzoeken, de school etc.  Een geweldige fijne ervaring, ik heb me er fantastisch gevoeld.  
Ik kan deze prachtige taal nu stukken beter verstaan en spreken.  
Voor vragen en het adres kunt u contact met me opnemen. 
Op internet is een Portugees Woordenboek: www.Priberam.pt/DLPO/, je kunt er ook je grammatica in opzoeken.
Mijn emailadres is: csmetselaar@hotmail.com
Met vriendelijke groet,

Cornélie Metselaar.
